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Vallen en Opstaan 
 
 
 

 
 
 

 
   Voorganger:  ds. Karin van den Broeke 
   Organist:  Wim Kaashoek   
 

 



Bij het binnendragen van de Paaskaars:   
Lied:  601 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, een voor een en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo  
zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
Welkom door Ouderling van Dienst 
 
 



VOORBEREIDING 
 
Intochtslied:  287: 1 en 2 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: Ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
Stil Gebed 
Votum en Groet  
 
Lied:  287: 5  
 
Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen,- 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
Moment met de kinderen  
 Petrus, de rots 
 
 



Lied:  met Petrus achter Jezus aan 
   (melodie: Daar juicht een toon)  
Hij struikelt achter Jezus aan.  
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.  
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,  
hij weet dat hij Jezus volgen moet.  
 
Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!  
U moet geen kruis, U moet een kroon!  
Ik laat U niet alleen, ik zweer  
dat ik voor U zal vechten Heer.  
 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.  
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:  
een open graf. Want Jezus heeft  
de dood verslagen en Hij leeft!  
 

kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: 624 
 

Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil-ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
 
 
 



Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, 
halleluja! 
Engelen jubelen Hem ter eer, 
halleluja! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij opening van het Woord 
 

Lezing uit de profeten: Jesaja 25, 6-9 
 
Lied: psalm 136, 1, 2, 11, 12, 13 
 
Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 



Loof de Heer, die in de nacht 
der vernedering aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 
 
Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Lezing uit het evangelie: Johannes 20, 1-18 
 
Lied:  631 
 
Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ’t graf genomen, 
horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
 
Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot  
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben hem ontmoet, 
Weten zich bevrijd voorgoed. 
 
 



Uit een sprakeloos verleden 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 
 
Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin.  
 
Verkondiging 
  
Lied: 642: 1, 7 en 8 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft, 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat zij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 

’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
 

 



DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen vanuit de Kerkenraad 
 (kinderen komen terug) 

- Steengoed! -  
Gebeden  

 

Slotlied: 634 
 

U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is! 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Zegen 
Amen  (gezongen, 431C) 
 
Een gift voor Kerk en/of diaconie wordt zeer op prijs gesteld. 
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting:  
Kerk (CvK)  NL 94 RABO 03737.32.961 
Diaconie  NL 71 RABO 03714.02.271 
Zending  NL 30 RABO 03737.33.046 
 

 


